
Zaterdag 13 januari was de uitgestelde wandeltocht. 

 

En gelukkig deze keer droog weer. Wel koud maar daar was iedereen op 

voorbereid. 

 

                                                                                        

We vertrokken met 17 dames vanuit het kerkveldje 

van effen. Al kletsend wandelende we door effen 

naar de Krabbebossen. Het was door alle regenval 

van de laatste tijd erg drassig dus vervolgde we onze 

weg op de verharde weg. 

 

            

 

Via een omweg langs de Raamschoorseweg / Den Dogdreef waren we rond 

15.15 uur aan bij de kievitslaar.  Daar stond de koffie met appeltaart al klaar. 

Heerlijk van genoten na een wandeling. En uiteraard heeft iedereen hier 

kletsend van genoten. 

 

Voor alle meegewandelde dames bedankt voor de gezellige middag. 

Tot de volgende keer! 

 


