
 
 
 
Hallo lieve dames van La Vie, 
 
Pasen is alweer even voorbij maar mijn paasstuk heb ik pas deze week opgeruimd. 
Hebben jullie ook zo lang genoten van je eigen crea-werk? Het was wel weer een klus al 
die buxus insteken. Het was echt een mega-groot stuk deze keer. 
 
Het was heel bijzonder om te zien hoe er met dezelfde ingrediënten weer heel 
verschillende paasstukken ontstonden. Nou ja niet alles was hetzelfde. Sommige 
hadden natuurlijk berkenschijven en anderen hadden gekozen voor takken van de 
Kornoelje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar groot waren ze wel allemaal. Met hulp van juf Toos en 
juf Ingrid heeft iedereen het toch weer voor elkaar 
gekregen om in 1 avond een mooi bloemstuk in elkaar te 
steken. Als afsluiting nog een gezellig drankje en de Pasen 
kon wat ons betreft beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toos en Ingrid bedankt weer en op 
naar de hersftcrea. Benieuwd wat 
jullie daar weer voor prachtigs 
voor verzinnen. 
 
Vrolijke groetjes,  Maartje 


