
 

Verslag cultuuruitje, 
Met La Vie waren we present voor de Geveltjesroute bij de 
Grote Kerk in het ons bekende Breda. 
Willem Eekelaar, onze (privé) gids, liet ons naar boven 
kijken! 
De Grote Kerk is rond 1100 in hout opgetrokken. Echter 
zoals in die tijd ook gebeurde, hij brandde af en werd in 
steen herbouwd. Nog zeer vele verbouwingen vonden plaats 
en uiteindelijk ontstond Brabantse Gotiek. 
We wandelden via het Stadhuis, de Boterhal, Sint 
Anthoniuskathedraal naar De Nieuwe Veste en bibliotheek. 
Bibliotheek Breda is ontworpen door Herman Hertzberger 
naar de moerbeiboom die op de binnenplaats staat! 

 
 
De mooi gerestaureerde hofhuizen in de Catharinastraat, 
het Kasteelplein met het oude gebouw van Jan van der Ven 
en militair museum, voorheen Rijks HBS. 
Foto’s die veel meer zeggen staan op de website :       
www.lavie-effen.nl. 
We hebben nog wat gedronken en nagepraat in Puick . 
 
Gonny van Fessem 


